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“De dood verzwolgen in de overwinning?!” 

Inleiding; 
Goedemorgen gemeente van Jezus Christus, Jezus Christus is uit de dood opgestaan. Hij heeft de 
dood verzwolgen in de overwinning en dát gegeven, vormt dé kern, vormt hét hart van het 
evangelie, en juist dáárin zit onze overwinning… dat is het uitgangspunt en doel van deze preek. 

Tekst: 1 Corinthiërs 15:45-58; 
45 de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest. 46 
Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. 47 De eerste 
mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. 48 Gelijk de stoffelijke is, zijn ook 

de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. 49 En gelijk wij het beeld van de 
stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. 50 Dit spreek ik 
evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beerven en het vergankelijke 
beerft de onvergankelijkheid niet. 51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet 
ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste 
bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij 
zullen veranderd worden. 53 Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit 
sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. 54 En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid 
aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid 
worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning. 55 Dood, waar is uw 

overwinning? Dood, waar is uw prikkel? 56 De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde 
is de wet. 57 Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. 58 
Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het 
werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here. 
 

Wat ik graag met u wil delen, is een helicopterview over de wereldgeschiedenis. Zodoende hoop ik 
dat Gods heilsgeschiedenis bij u in beeld komt, zonder dat allerlei details het zicht belemmeren. 
 Tussen Paradijs en Golgotha ontstaan globaal 3 groepen mensen; 
 De dood vormde een obstakel; 
 Door Jezus kunnen we weer dóór; 
 Op weg naar onze bestemming. 

1. Tussen Paradijs en Golgotha ontstaan globaal 3 groepen mensen; 

 Schepping Adam en Eva; De zondeval. Sanctie is de dood. Dit wás voorzegd; 
 Iedereen wordt nadien geboren, met een “gestorven” menselijke geest; 
 God geeft in Genesis 3:15 al aan dat Hij met een Oplossing gaat komen  

Genesis 3:15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u (satan) en de vrouw, en tussen uw zaad en 
haar zaad; dit zal u (satan) de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. 

 TERWIJL God de mens ondertussen geduldig laat begaan; (Illustratie van Gods liefde!); 
 God riep uit de mensheid Abraham om met hém verder te gaan, om via hém (het volk dat uit 

Abraham zou komen (de Joden), de hele mensheid (heidenen) wél te kunnen bereiken.  
 In de mensheid ontstaan er zodoende 2 groepen mensen: heidenen en joden; 

 Pas tegen Mozes, vertelt God Zijn échte naam: JHWH 
Exodus 6:2 Voorts sprak God tot Mozes en zeide tot hem: Ik ben de HERE ( JHWH ). 3 Ik 
ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God de Almachtige, maar met mijn 
naam HERE (JHWH) ben Ik hun niet bekend geweest. 
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 Zoals we weten haken veel Joden in de woestijn van het geloof af en krijg je weer een 

splitsing maar nu binnen het volk van de Joden tussen gelovige en ongelovige Joden; 
 Zodoende hebben we nu 3 groepen: 

o Rechtvaardigen: gelovige Joden en de Jodengenoten; 
o Joden die God niet (meer) volgen en; 
o heidenen; 

Maar álle mensen uit deze drie groepen, hadden een gezamenlijk onoverwinnelijk problem: 

2. De dood vormde een obstakel; 
Want ondertussen is de dood wel in de schepping gekomen… Mensen gingen dood… 
Vraagje: bent u… ben ik… bang voor de dood?  
Waarom… zou je… bang zijn voor de dood? … nou, omdat… 

1. met de dood alles over is?...  

2. u alles af moet staan, kwijt raakt? 

3. met de dood van een geliefde u het gemis zó pijnlijk voelt?...  

Er zijn veel redenen, en goede redenen, om bang te zijn.  
En deze redenen, zijn in dit aardse leven nog geldig ook.  
Óók voor christenen! Laten we mekaar toch niks wijsmaken? 
Dood is toch Einde oefening… dat zien we toch dagelijks om ons heen gebeuren? 

Mijn broer Bert, een helicopter-piloot bij de Marine van 26 jaar, stort neer op 1 april 1982: 3 jonge 
mannen dood.  
Vlak voor de vakantie werd vlucht MH17 in Oekraïne neergeschoten. 298 doden… Om gek van te 

worden… toen ik die 40 lijkwagens zag… en de volgende dag 70… als ik er aan denk, springen de 
tranen in mijn ogen.  
Hoe komt Paulus er dan toe om aan de gemeente in Corinthe te schrijven (en we hebben dat net 
gelezen): “de dood is verzwolgen in de overwinning?” Was hij dronken? Was hij gestoord? Gingen 
de mensen in zijn tijd niet meer dood? Of wist hij gewoon méér dan wij? We zullen zien. 
 
Zoals gezegd: Voor de zondeval is Adam al aangezegd dat, als hij zondigt,  
 hij in de macht van de dood zal komen; 
Alle mensen zijn door deze zondeval, overgegaan van een situatie van eeuwig onbelemmerde 
omgang met God, naar een situatie van leven met ziekte en uiteindelijk belanden we in de macht 
van Gods tegenstander: de dood. We worden krijgsgevangenen!  

 
En in de Bijbel, wordt aan de dood, een persoonlijkheid toegekend. De dood houdt ons gevangen.  
Ik lees u 3 bijbelteksten, waaruit blijkt dat de dood een persoon is: 
Jesaja 28:18 Dan zal uw verbond met de dood uitgewist worden en uw verdrag met het dodenrijk 

zal geen stand houden… 
Romeinen 6:9 daar wij weten, dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de 

dood voert geen heerschappij meer over Hem. 
1 Corinthiërs 15:26 De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, 

 
Het Oude Testament zag het dodenrijk (sheool/hades) als een plaats met 2 aparte compartimenten.  
1 voor de rechtvaardigen (Abraham c.s.) en 1 voor de goddelozen (de rijke man), waarin men zich 

bewust is van elkaar en waar heldere communicatie mogelijk is. Ik noemde al Abraham en de rijke 
man. Deze echt gebeurde geschiedenis vind u in Lukas 16 vanaf vers 19; 
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Veel mensen, buiten, maar ook IN de kerk, denken en leven nu nog steeds in de trend van;  

óf je gaat naar de hemel, óf je gaat naar de hel. En dat komt mede door de Nederlandse 
geloofbelijdenis, waarin we niet meer verder komen dan  
“dat Jezus terug zal komen om te oordelen, de levenden en de doden”.  
Maar weet u: dit vind je op deze manier in het Nieuwe Testament niet meer terug!  
Dit is niet Gods Oplossing uit Genesis 3! 
De Bijbel is véél duidelijker, kleurrijker en God is véél meer genade dan hemel of hel. 
Waarom? Wat is er veranderd dan? Wat heeft Jezus daarin veranderd? Nou wordt het leuk. 

3. Door Jezus kunnen we weer dóór; 
De dood heeft in de heilsgeschiedenis niet het laatste woord. Hij is niet meer dan een punt-komma. 
Uiteindelijk een loser die eeuwig in de hel terechtkomt. Huh? 

Want… What happened? Wat heeft Jezus veranderd dan? 
1. Jezus bracht, na zijn kruisiging en vóór de opstanding, in het dodenrijk het evangelie  

We lezen dat in 1Petrus 3: 18 en 4:6. Lees thuis eens na; 

2. en Jezus heeft vervolgens de bewoners in het dodenrijk die van Hem waren  

(de krijgsgevangenen) meegenomen met hemelvaart naar het paradijs.  

Efeziërs 4:8 Daarom heet het: opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen 

mede, gaven gaf Hij aan de mensen. 

In het dodenrijk zitten nu dus geen Christenen meer!  

3. Iedereen die sinsdien van Jezus Christus was, is en zal worden, en die is overleden of zal 

overlijden, komt niet meer in het dodenrijk terecht!  

Er komt ook nooit meer een christen in het dodenrijk! Wow! 

2 Corinthiërs 5:6 Daarom zijn wij te allen tijde vol goede moed, ook al weten wij, dat wij, 

zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Here in den vreemde zijn 7 

(want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen) 8 maar wij zijn vol goede moed en 

wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te 

nemen. 

4. En als Jezus terugkomt, worden deze mensen in het Paradijs niet meer geoordeeld of ze 

naar de hemel of naar de hel gaan!  

Gods kinderen... als u Gods eeuwigheidsleven in u hebt, dan krijgt u, net als alle mensen die 

nu bij Jezus in het paradijs zijn, 1 oordeel: hoeveelheid loon krijgen zij, hoeveel loon krijgt u!  

Johannes 5:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die 

Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is 

overgegaan uit de dood in het leven. 

2 Corinthiërs 5:6 (zie #3) 

5. De troefkaart van satan tegen de mens (de dood) is uitgespeeld;  

Colossenzen 2:13 Ook u heeft Hij, hoewel u dood was door uw overtredingen en 
onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze 
overtredingen kwijtschold, 14 door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen 
tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis 

te nagelen: 15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld 
en zo over hen gezegevierd.  

“Ook u heeft Hij, levend gemaakt met Hem, door het bewijsstuk uit te wissen, door het 
aan het kruis te nagelen.  
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In Christus is er dus niets meer tegen u! Dat is goed nieuws! Dat is evangelie! 

Beseffen wij de reikwijdte van deze zin?  

4. Op weg naar onze bestemming;  
Tja, en nu? We kunnen weer dóór, maar waar naar toe? 
Wat geeft de navigatie van de Bijbel aan? Hoe loopt uw weg, mijn weg? 
Ik hoor heel veel details, heel veel meningen, heel veel frustraties. “Laat maar, ik zie wel” 
Ik wil u niet beleren met een bak theorie, maar bemoedigen met hoop!  
Want, wat ale een geliefde is overleden, of te horen krijgt… Als het er echt toe doet? 
Jezus geeft wel heel veel informatie over het Koninkrijk van God in Matteus 25.  
Kijk eens mee op het navigatiescherm, dat ik gevonden heb in de Bijbel en in commentaren: 

De 3 gelijkenissen van Mattheüs 25 

Dit gaat over de laatste dingen, over Jezus’ wederkomst, over onze hartsgesteldheid: 
Mattheüs 24:42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. 

Jezus geeft geen 3 keer hetzelfde verhaal in 3 varianten. Ze gaan mijns inziens over 3 kruispunten op 
Gods Heilsweg. En die komen NA elkaar. Mijns inziens behandelt elke gelijkenis 1 van de groepen, 
waar ik het in het begin over had, maar nu noemen we de mensen uit die groepen anders. 
 Israël had het Oude Huwelijksverbond op de Sinaï verbroken; maar God heeft Zijn Verbond nooit 

verbroken. God heeft het Vernieuwd! En dat is wat anders; 
 Er waren en zijn nog steeds Joden, die God van harte liefhebben, maar Jezus niet kennen. 
 God heeft een Nieuw Huwelijksverbond gesloten door Jezus Christus, waardoor, ook voor 

heidenen toetreding mogelijk werd; 

 En het lidmaatschap van een kerk, ook van Bethel, is voor God van nul en generlei waarde;  
 De vaak gehoorde tegenstelling Israel ~ Kerk gaat niet op. Het ligt allemaal veel genuanceerder. 

Welke groepen zijn er nu, in 2014, en dan vergeten we niet diegenen die al in het Paradijs zijn: 
 De rechtvaardigen uit de Joden en de wedergeboren christenen,  

(de eerstelingen/de bruid); 
 afgevallen of nonchalante joden en christenen; 
 mensen die nooit voor Jezus hebben kunnen kiezen, danwel Hem afgewezen hebben.  

 In vogelvlucht ga ik door de 3 gelijkenissen. 
 
 25:1-13 De wijze en de dwaze maagden; (de Bruid versus de slaven) 

Gaat Niet over hemel/hel, maar over de Bruiloft met Gods eerstelingen; Opname.  

wie treedt toe tot de Bruiloft. En dat is toch onze eindbestemming?  
En niemand kan hierover oordelen dan de Bruidegom zelf! Ik niet en u ook niet.  
Ik zie paralellen met: 
 De uittocht uit Egypte. Waarom die haast bij het Paschamaal?  
 Hooglied 5:2-7. De aanstaande bruid (lag al op bed toen de bruidegom kwam) bleek niet 

voorbereid te zijn op de komst van haar bruidegom en toen ze opendeed, was Hij alweer 
vertrokken. Hij wist genoeg en was weg toen ze wél opendeed! Toen ze spijt kreeg en naar 
hem op zoek ging, werd ze door de wachters mishandeld. Wat een ernstige waarschuwing 
voor u en mij om Gods boodschap serieus te nemen en wat een dramatische gevolgen!  

 
 Jesaja 26: 19 Herleven zullen uw doden (ook mijn lijk), opstaan zullen zij. Ontwaakt en 

jubelt, gij, die woont in het stof! Want uw dauw is een dauw van licht; en de aarde zal aan 
de schimmen het leven hergeven. 20 Kom, mijn volk, ga in uw binnenkamers, en sluit uw 
deuren achter u; verberg u een korte tijd, tot de gramschap over is. 
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 1Thess. 4:17. Hetzelfde word Harpazoo 

1Thess. 4:16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en 
bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus 
gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die 
achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de 
Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen 
 

 Openbaring 12:5 Een beeld IN de hemel. Het gevecht tussen satan en een vrouw, die een 
mannelijk wezen baardt. (het mannelijk wezen is nl. het zaad van Gen. 3:15).  
Harpazoo grijpen / met geweld wegnemen / met verrassende snelheid.  

 
Jezus geeft aan dat er een Bruiloft aankomt. Zorg dat je OP TIJD EN KLAAR bent! 

Gevolg:  wie klaar is, is bij de Bruiloft; wie niet klaar is, is NIET bij de bruiloft en komt in de 
volgende gelijkenis en zal de draak van Openbaring 12 tegenkomen (IS?). 

De norm is niet of je in de opname gelooft! De norm is of je klaar bent 
Ik hoop van harte en wens vurig, dat iedereen die hier zit, bij de Bruiloft is! 
 
 25:14- De talenten; (“Goede versus slechte slaven”) 

14 Want het is als een mens, die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn slaven riep en 
hun zijn bezit toevertrouwde. 15 En de een gaf hij vijf talenten, een ander twee, een 
derde een, een ieder naar zijn bekwaamheid, en hij reisde buitenslands. 

Dit zijn de heiligen die overbleven, toen de Bruid haar bruiloft met de Bruidegom vierde in de 

hemel!  
Openbaring 12:7 En hem (de draak) werd gegeven om tegen de heiligen (de Bruid is dan 
al op de Bruiloft in de hemel) oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd 
macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. 

o Gaat over het oordeel over “Zijn slaven” niet andermans slaven. (kinderen vs slaven?) 
o Dabar = Woord én daad. Lees de Jacobusbrief. Je kunt niet geloven, zonder werken en 

andersom ook niet; 
o “Wat je hier op aarde doet met de mogelijkheden die je van God gekregen hebt, bepaalt 

wat God met jou doet in de eeuwigheid”. 
o Wat vind God van Zijn Zoon is mij terug? Wat heeft God van mij kunnen maken?  
o Practice what you preach.  

Waarmee worden de goede slaven beloond? “Ga in tot het feest”. 
Dilemma! De Bruid was toch al opgenomen? Welk feest? Komen zij later? 
Na de bruiloft (van 7 dagen in de binnenkamer Jesaja) tonen Bruid en Bruidegom zich aan de 
wereld en pas dán is het openbare feest met genodigden. Na 7 jaar van Bruiloft, krijgen we de 
Wederkomst met het feest met de genodigde slaven!  
Nog steeds trekken Bruidegom en Bruid zich in het Joodse Huwelijksritueel zich, na de 
huwelijksvoltrekking terug om samen te zijn. En in de week na het huwelijk, viert het 
bruidspaar het huwelijk met hun familie en vrienden. Het beeld is scherp en past in elkaar! 
Gevolg: goede slaven worden dus beloond; slechte slaven hebben kennelijk Gods liefde 
afgewezen. De consequentie is gruwelijk en onomkeerbaar.  

 

 De scheiding van de bokken en schapen (de rest van de mensheid) 3e afrit 
31 Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met 
Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid. 32 En al de volken zullen 
voor Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de 
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schapen scheidt van de bokken, 33 en Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en 

de bokken aan zijn linkerhand. 
o Gaat over het oordeel van de volken, (dus de rest) als Jezus, na de Bruiloft en ná het feest 

met Zijn vrienden, wederkomt op de wolken. Alle volken zullen Hem nú zien; 
Hét kenmerk van deze mensen is, dat ze Jezus niet kenden! 
Gaan die allemaal naar de hel? No way! 
 Er zullen uit déze groep mensen gerechtvaardigd worden op grond van hun werken.  

Zij gaan naar de nieuwe Aarde;  
Openbaring 20:12 En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, 
en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des 
levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven 
stond, naar hun werken. 

 En er zullen mensen geoordeeld worden naar de hel te gaan. Zij hebben Jezus 
afgewezen of, indien ze nooit voor Jezus hebben kunnen kiezen, is er in hen niks goed te 
vinden. Aan God is het oordeel. Niet aan mij, niet aan u. 

 
Er zijn 3 gelijkenissen om 3 lagen aan te geven voor 3 verschillende groepen mensen. 
Heb je het eeuwigheidsleven van God in je en ben je klaar als bruid (dat beslist geen mens, maar de 

bruidegom zelf; Hij weet de criteria), zul je NIET sterven, maar opeens in de Bruiloft zitten als Bruid 
van Koning Jezus. Fantastisch toch? En de Bruidegom komt er spoedig aan!  
 
Kijk even naar het Verkeersbord.  

Zo… terug naar 1Corinthe15: 
 
Betekent dit alles dat we niet meer bang zijn voor de dood?  

Het betekent dat, zodra het vergankelijke onvergankelijkheid heeft aangedaan, het sterfelijke 
onsterfelijkheid, anders gezegd, zodra u het eeuwige leven heeft ontvangen, de dood voor u een 
overwonnen vijand is, … waar we in Christus niet meer bang voor hoeven zijn. De overwinning van 
Jezus Christus over de dood is de kérn van het evangelie. Het tilt ons uit boven alles wat tegen zit. 
De dood wordt zelf een bewoner van de hel. Er komt een moment, dat we nooit meer met de dood 
mee te maken krijgen! 
 
Nu snappen we hopelijk beter, dat Paulus schrijft: 

De dood is verzwolgen in de overwinning. 55 Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is 

uw prikkel? 56 De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. 57 Maar 

Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.  

 

En dat hij de Corinthiërs (en nu ook u en mij) daarna meteen oproept met: 

58 Daarom, mijn geliefde broeders,(en zusters uiteraard) 

 weest standvastig, onwankelbaar,  

te allen tijde overvloedig in het werk des Heren,  

wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here. 

Amen. 

 

Als bijlage is toegevoegd een schema van Jenssen’s Survey of the New Testament blz. 357 

waarin e.e.a. duidelijker is weergegeven. 
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